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Agenda Verjaardagen
2 oktober Maandopening — welkom 1 oktober Juf Renske
3 oktober MR vergadering 2 oktober Guus
4 oktober Dierendag — knuffel mag 5 oktober Noa
mee 9 oktober Lucas
1° werkdag juf Gea 10 oktober Sarah
5 oktober Studiedag — kinderen vrij 11 oktober Sterre
21-25 oktober Herfstvakantie 12 oktober Willem
28 oktober Oud Papier 15 oktober Willem Jan
30 oktober Studiedag — kinderen vrij 17 oktober Daniél

20 oktober Jelmer
31 oktober Lars

Van de directie

Jaarthema...

' David

een man naar
Gods hart

Basis

chokon ot 5o bivel

David een man naar Gods hart, is het jaarthema waar we tijdens de maandopeningen bij stil staan.



Voor de maand oktober is het onderwerp:

o
' David

«een man naar
Gods hart

1Samuel 17:45
David zei: 'Jij vertrouwt op je wapens.
Maar ik vertrouw op de machtige Here,
de God die het leger van Israél helpt.’
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Wat lezen we in de Bijbel...

De Filistijnen willen weer een oorlog beginnen tegen de Israélieten. De soldaten van de Filistijnen
staan op een berg. En de soldaten van de Israélieten staan op een andere berg, met een dal er
tussenin. Uit het kamp van de Filistijnen komt een hele sterke soldaat naar voren. Hij heet Goliath.
Hij is drie meter lang en heeft een harnas aan dat meer dan vijftig kilo weegt. Zijn speer is zo dik
als een paal en heeft een punt van zes kilo ijzer. Goliath staat elke ochtend en avond in het dal te
roepen wie er tegen hem wil vechten. Dat doet hij veertig dagen achter elkaar.

David gaat op bezoek bij zijn broers die soldaten zijn in het leger van koning Saul. Hij brengt hun
eten en vraagt hoe het met hen gaat. Op dat moment komt Goliath weer tevoorschijn en begint
te schreeuwen, ook spot hij met de Heer. De soldaten van Israél worden bang en vluchten weg.
David vraagt aan de soldaten wie er met Goliath durft te vechten. lemand moet er toch voor
zorgen dat Goliath niet meer met de Heer spot?

David zegt tegen koning Saul dat niemand bang hoeft te zijn voor die Filistijn. David durft wel
tegen hem te vechten omdat hij erop vertrouwt dat de Heer hem helpt. David zoekt een paar
gladde stenen en loopt naar de grote Goliath toe. David roept: ‘lk kom in de naam van de Heer.

Hij is de God die jij hebt uitgelachen. God helpt mij!’ David stopt een steen in zijn slinger en slingert
de steen tussen de ogen van Goliath, die dood op de grond valt.

Om over na te denken...

De soldaten van koning Saul zijn bang en dat is goed te begrijpen. De meeste mensen in de tijd van
de Bijbel zijn ongeveer 1,60 meter lang en Goliath is wel 3 meter lang. Hij is erg groot en heel sterk.
Daar kan toch niemand tegen vechten? Zelfs als koning Saul cadeaus belooft aan degene die de reus
gaat verslaan, durft niemand dat te gaan doen. David is niet bang. Hij heeft wilde dieren gedood die
de schapen en geiten van zijn vader wilden aanvallen en hij weet dat de Heer hem helpt.

Daar vertrouwt hij op.

Goliath heeft allerlei wapens bij zich en een beschermend harnas. Hij vertrouwt erop dat dit hem
beschermt. David heeft alleen een slingerwapen bij zich. David vertrouwt op de Heer en daardoor
verslaat hij de reus. Stel jij je vertrouwen op de Heer, ook als je iets moeilijks moet doen?



Maandopening...

Maandagmorgen 2 oktober is er een maandopening in de hal van school. De kinderen gaan eerst
naar hun eigen klas en dan met hun leerkracht naar de hal. Ouders en belangstellenden zijn van
harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Dit keer verzorgd groep 1-2 de opening.

Schoolfruit...
Vanaf 13 november komt er weer schoolfruit op school. Drie keer in de week krijgen de kinderen dan
gratis fruit op school.

Dierendag...

Woensdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen die dag een dierenknuffel meenemen
naar school.
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Studiedag...
Komende donderdag, 5 oktober, zijn de kinderen vrij omdat wij dan een studiedag hebben. Er komt

een adviseur van Expertis om ons weer verder te scholen in het lesgeven van begrijpend lezen door
middel van Close Reading.

Close Reading: wat is het?...

Bij Close Reading wordt je kind uitgedaagd een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Steeds krijgt
het een andere opdracht mee, waardoor je kind wordt uitgedaagd op verschillende manieren naar
de tekst te kijken.

Het doel van Close Reading is simpel: je kind kan er ook complexe teksten mee doorgronden. Bij
Close Reading moet de lezer worstelen met de tekst om tot een dieper begrip te komen.

De bedoeling daarvan is dat je kind de meerwaarde gaat zien van het intensiever lezen van een tekst.
Dat hij/zij de wereld er bijvoorbeeld beter door leert begrijpen en dat mensen verschillende
standpunten kunnen hebben.

Als je kind zich zo in de tekst verdiept, onthoudt het ook beter wat er verteld wordt. Bovendien kan
het er zelf een mening over vormen. Met Close Reading leert je kind dus anders naar een tekst kijken



TV ploeg...

Woensdag 4 oktober komt er een filmploeg van het tv-programma: vier handen op één buik, op
school. Het gezin Oosterhuis uit Roodeschool heeft een aantal jaren geleden meegedaan aan dit
programma. De tv-makers willen filmen hoe het op dit moment met hen gaat. Het is de bedoeling
dat ze op het plein gaan filmen op het moment dat de kinderen uit school komen. De afspraak is dat
er geen andere kinderen of volwassenen herkenbaar in beeld komen.

Afscheid...

Tja..en dan stap je in de auto en rijd je op je laatste werkdag voor de laatste keer over de
Eemshavenweg naar school. Onderweg geniet je van de ruimte en de opkomende zon. Je ziet de
windmolens van de Eemshaven. De meeuwen vliegen over de landerijen. Je rijdt langs Landjuweel
(wat zit daar toch een rare bocht in de weg), de pastorie, de kerk en Coop Verstraete. Je ziet de
vorderingen van het huis in aanbouw door bouwbedrijf Veldman. En dan zie je de parkeerplek waar
je de auto parkeert. Je loopt het plein op en neemt de omgeving in je op. Je ruikt de zilte lucht. De
Waddenzee, zo dichtbij. Je voelt de wind die er bijna altijd is. Je kijkt naar de prachtige school met
het groene dak, die elk seizoen weer anders kleurt. Je gaat naar binnen en je geniet van de
herinneringen. Je denkt aan de afgelopen jaren, het werk dat je mocht doen, de kracht die de Here je
daarvoor gaf. Je denkt aan de gesprekken met ouders en collega's. Je kijkt de kinderen die
binnenkomen nog een keer aan. Je bent dankbaar dat je een bijdrage mocht leveren aan hun
ontwikkeling. Je denkt dat het een rustige dag gaat worden, maar je merkt dat er weer van alles op je
afkomt. Een telefoontje: kan ik mijn kind aanmelden? En er moet nog vervanging geregeld worden
voor volgende week. PrismaPraat mag geschreven worden. Er komt een bestelling binnen. De
leerplichtambtenaar belt en wil een keer langskomen. En zo gaat de dag toch heel snel voorbij. Nog
een laatste keer theedrinken met je collega's en dan sluit je toch maar je PC af. Het werk is niet klaar,
dat is het nooit. Het werk gaat door, maar voor mij niet op deze plek.

Ik kijk blij en dankbaar terug op de jaren in Uithuizermeeden. Kinderen, ouders en collega's
ontzettend bedankt voor het fijne afscheid. De technieklessen, de sing-in, de vele cadeaus, de
woorden die zijn gezegd en geschreven. Ik neem veel herinneringen mee naar Leusden en zal nog
vaak aan jullie denken.

Ik wens Het Prisma, de kinderen, ouders en medewerkers de zegen van de Here toe voor de
toekomst.

Juf Aatke bedankt!
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Waarnemen...

Vanaf oktober neemt mijn collega Gea Rodenboog tijdelijk mijn taken waar. Ze gaat tot de
herfstvakantie één dag in de week hier aan het werk en daarna twee dagen in de week. Een aantal
taken worden tijdelijk overgenomen door teamleden. De mail waarop Gea te bereiken is blijft:
dir.prisma@noorderbasis.nl. Ik wens Gea een hele fijne tijd toe op Het Prisma! Hierbij een foto van

haar. Gea werkt als directeur op Het Baken in Delfzijl en vanaf de herfstvakantie daarnaast ook twee
dagen in de week in Uithuizermeeden, totdat er een nieuwe directeur benoemd is.

Vanuit het team...

Het gaat steeds een beetje beter met Alinda Vellema, onze intern begeleider. We zijn daar blij om. Ze
hoopt binnenkort haar werk in Ureterp weer op te bouwen. Als dat lukt gaat ze haar werk op onze
school weer opbouwen. Voorlopig blijft Renger Doornbos haar vervangen.

Juf Anja is herstellende van een longontsteking. We hopen dat ze snel weer zover is opgeknapt dat ze
weer kan werken. Beterschap!

Op 1 oktober is juf (onderwijsassistent) Renske jarig. Een fijne verjaardag toegewenst!

Herfstvakantie...

Van 21 oktober tot 29 oktober is de herfstvakantie. We wensen iedereen alvast een hele fijne
vakantieweek toe. Maandag 30 oktober is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. Nog een extra
dagje vakantie. Op school krijgen we dan informatie over de nieuwe toetsen die we hebben
aangeschaft.

Hartelijke groeten, Aafke Havinga
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Kinderboekenweek

KINDER ©
> BOEKEN

Uithuizermeeden

A terdag 30 september 2023



Kaboutervoetbal
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MEER WETEN OVER KABOUTERVOETBAL?
NEEM CONTACT OP MET PIETER WIERTSEMA
(06 - 46 49 59 03)




