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Agenda

1april 2° Paasdag — vrij

2 april  Vergadering MR

6 april  Klusdag plaatsen schommel
11 april  Maandopening groep 1/2
16 april  Praktijk verkeersexamen

groep 7

20 april  Klusdag plaatsen schommel
26 april  Koningsspelen

27 april t/m 12 mei

Meivakantie

Verjaardagen

1 april Dorien

Maud
3april Cleo
Lydia
8 april llse
Jona
11 april Nathan
14 april  Chris

16 april  Raymon
19 april  Juf Alinda
21 april  Mirthe

22 april  Elin
24 april  Leah
25 april Eva
27 april  Floor
Juf Anouk

29 april Tessa
30 april Annelie

Een school naar Gods hart — blijdschap-

Deze maand staan we stil bij de blijdschap die David kende
in zijn relatie met God. David vierde uitbundig feest toen
de ark van God naar Jeruzalem werd gebracht. Hij vond
zijn eigen positie op dat moment helemaal niet belangrijk.
Hij was alleen maar blij en dankbaar omdat God midden
tussen het volk wilde wonen, dat ze Zijn volk mochten zijn.

Hij uitte dat uitbundig met huppelen en zingen.

Wij mogen dat doen op de Paasviering, die we vieren in de vorm
van een Paas Sing-in! ,aansluitend aan onze expositie over Grunn.
Op 28 maart vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom!!

Laat de Heer uw vreugde
blijven; ik zeg u
nogmaals: wees aftijd
< R
verheugd.

Filippenzen 4:4

Als school naar Gods hart, mogen wij die blijdschap kennen en laten zien. Alleen door zelf vol te
worden van Zijn liefde, kunnen we die liefde doorgeven. Immers: “Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad”. De Heere wil dat die blijdschap en liefde zichtbaar wordt in onze
vriendelijkheid naar andere mensen. Filippenzen 4:4 “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het




opnieuw: Verblijd u. 5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend”. Dat mogen wij aan elkaar laten
zien en doorgeven aan uw kinderen.

Nieuwe directeur
Op de studiedag hebben we het punt gemarkeerd dat we nu werken met een nieuwe directeur.
Voor je het weet, gaat het ongemerkt voorbij. Maar dat wilden we
allemaal niet. Daarom hebben we stil gestaan bij het verhaal van de
voetenwassing. De Here Jezus, koning van hemel en aarde, stond op
en ging de voeten wassen van Zijn discipelen. Hij liet ons daarmee
een voorbeeld zien. Zo wil Hij dat leiders zijn, dienstbaar en nederig.
Dat geldt voor leerkrachten als leiders van kinderen en voor mij als
directeur in het team. En die dienstbaarheid en nederigheid gaat ver.
Bij Christus ging die tot de dood. Maar het ging ook door tot Judas,
Zijn verrader. God vraagt dus ook onze nederigheid en
dienstbaarheid als we eigenlijk liever iemand de oren dan de voeten
wassen. Zijn wij daartoe bereid?

Ik wil graag op die manier dienstbaar zijn. Daarom heb ik tegen het
team gezegd en zeg ik het nu tegen jullie als ouders: Als je denkt dat
ik daarin tekort schiet, dat ik niet de kinderen, de school, het team en jullie als ouders op het oog heb
in mijn handelen, dan hoor ik het graag! Ik zie het als mijn taak alles te doen wat ik kan om samen
met het team goed onderwijs te geven. Onderwijs waarbij we kinderen leren wandelen aan Gods
hand. Waarbij we kinderen leren als christen hun plek in te nemen in hun omgeving en ze goed
voorbereiden op een passende plek in het Voortgezet Onderwijs.

Inkijkje in de studiedag

‘s Ochtends gingen we , onder leiding van Expertis verder met Close Reading. Hoe doe je dat met
gedichten? Welke gedichten zijn dan geschikt om goede lessen van te maken? In de lessen hadden
we al mooie Groninger gedichten langs zien komen, van o.a. Ede Staal. En ook die ochtend kwamen
grappige en diepzinnige gedichten langs. Het team bedacht er leuke en leerzame lessen bij!

’s Middags bespraken we de opbrengsten van het eerste halfjaar. Wat hebben we als school te doen
het komende halfjaar? Die acties zijn uitgezet en hangen we op ons doelenbord. Binnenkort
bespreek ik dit ook met de MR. We bespraken onze nieuwe groepsplannen en gaven elkaar feedback
erop. Zou hopen we dat onze plannen steeds meer verbeteren. Tenslotte bespraken we ook de
eerste plannen voor volgend schooljaar, zoals een vakantierooster, globale informatie over ons
(werkdruk)geld en de eerste gedachten over de formatie. Dit zal ik maandag naar de MR sturen.

Wat is er om dankbaar voor te zijn?
e Er worden echt mooie Close Reading lessen gegeven, waar kinderen van leren en genieten.
o |k zie een geslaagd thema “Grunn” met veel creativiteit en leerzame, leuke lessen en uitjes.
e Erisveel flexibiliteit en collega's die meedenken bij ziekte en vervanging.

e Er wordt door enkele ouders goed meegedacht bij het plaatsen van de schommel!

Wel hebben we, zowel op 6 als op 20 april nog twee sterke kerels nodig om te helpen.
Wie lukt dat?! Graag nog opgeven bij mij of bij een van de teamleden!

Gea



